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HEB JE VRAGEN AAN ELISE EN MARTINE OVER EEN UITVAART?
Je kan hart & ziel uitvaarten altijd bellen en een vrijblijvende afspraak maken.

Een eerst oriëntatiegesprek is zonder kosten.
023-8200920 of kijk op www.hartenzieluitvaarten.nl

Berichtgeving bij overlijden
Hoe laat je weten dat iemand er niet meer is? De meeste mensen kiezen nog steeds voor 
een papieren rouwkaart, maar dat hoeft tegenwoordig niet meer. “Denk aan een mooie 
foto met een tekst die je als digitale rouwkaart per mail of whatsapp stuurt.” 
Martine en Elise van hart & ziel uitvaarten benoemen mogelijkheden. 

Martine: “De traditionele rouwbrief van geschept papier met een watermerk wordt bijna 
niet meer gebruikt. De rouwkaart in kleur is al jaren favoriet.” Elise: “Voorheen was de 
kaart vrij sober met alleen tekst en soms een statig portret van de overledene. De stijl van 
de rouwkaart is veranderd. Er is meer aandacht voor kleur, verschillende lettertypes en 
persoonlijke foto’s. Dat kan ook een afbeelding zijn van een schilderij of van een plek 
waar de overledene graag kwam.” 
Martine: “Een rouwadvertentie in de krant is eveneens een variant om mensen te informeren, 
maar dat is prijzig. Soms kiezen nabestaanden voor adverteren omdat ze geen idee hebben 
wie ze allemaal op de hoogte moeten brengen, of omdat ze vinden dat het zo hoort. 
Als je geen woonadressen hebt, biedt een digitale rouwkaart uitkomst. Je kan hem mailen, 
versturen via whatsapp en delen op social media.”

ANEKDOTES EN MUZIEKFRAGMENTEN
Martine: “In plaats van het boek dat bij aanvang van een uitvaart klaarligt met een balpen zijn 
er ook online condoleanceregisters. Op een beveiligde pagina online kunnen mensen een 
boodschap achterlaten, herinneringen en anekdotes delen, en foto’s en muziekfragmenten 
toevoegen.” Elise: “Een online condoleanceboek is ook handig als je de uitvaart in kleine kring 
wenst, maar het wel fijn vindt om reacties te ontvangen uit een grotere kring. Het kan ook 
prettig zijn voor de genodigden. Ze hoeven dan niet op de uitvaart het condoleanceregister te 
tekenen, maar kunnen thuis in alle rust hun bijdrage leveren.” 

PAPIER EN POSTZEGELS 
Martine: “Een voordeel van de papieren rouwkaart is dat je die thuis kan neerzetten om er 
nog even naar te kijken. Je kunt de kaart ook bewaren, wat sommige mensen fijn vinden.” 
Elise: “Een nadeel van het opmaken en laten drukken van rouwkaarten is dat het tijd kost. 
Per post versturen is bovendien kostbaar, papier en postzegels worden steeds duurder. 
Het is ook niet echt duurzaam en je hebt tegenwoordig niet meer de garantie dat iedereen 
op tijd de kaart ontvangt. In veel straten in Nederland komt de postbezorger nog maar enkele 
malen per week.”  
Martine: “Je kan er ook voor kiezen om een digitale rouwkaart voor de uitnodiging te maken 
en op de uitvaart een papieren kaartje mee te geven met extra foto’s en een toepasselijke 
tekst. Dan hebben de genodigden naast de digitale kaart ook een fysieke als aandenken.

AAIBAAR KERAMIEK
De Haarlemse Lonneke Verwer is de 

oprichter van Hemel en Aarde Keramiek 
waar ze stijlvolle oplossingen vindt voor 
het bewaren van de as van een dierbare. 

Urnen die er niet overduidelijk uitzien 
als een urn, maar meer als een mooi en 

aaibaar object. Om bij je te nemen en vast 
te houden om zo weer even verbonden 

te zijn met diegene die gemist wordt. 
Op haar website staan voorbeelden 

www.hemelenaardekeramiek.nl

OP JE ZIJ
Sommige mensen liggen nooit op hun 

rug. Het voelt dan heel onnatuurlijk om 
na overlijden wel op je rug te moeten 

liggen. Daarvoor heeft Akidia een speciale 
kist ontworpen gemaakt van buigzaam 

houten kappen en binnenin een bedje van 
ongebleekte katoenen flanel. 

Meer informatie op www.akidia.nl


