reativitert B }
helpt bij een beperkt budget

Mensen praten niet graag over geld en zeker niet over het gebrek eraan. Een beperkt
budget voor een uitvaart is nog steeds taboe. Volgens Martine en Elise van hart & ziel
uitvaarten is dat helemaal niet nodig.“Het vergt meer creativiteit, maar het afscheid is
zeker niet minder mooi.”

Met een beperkt budget kunnen nabestaanden kiezen voor een budgetuitvaartbedrif.
Daar zijn er meerdere van in Nederland. Elise:“"Het nadeel daarvan is dat je zelf geen
keuzes kunt maken, je krijgt een standaardpakket op een vaste locatie. Je kunt ook op
een andere manier naar het afscheid kijken. De keuzes die je maakt bepalen hoe duur

de uitvaart is!" Martine:“Cremeren bijvoorbeeld is goedkoper dan begraven en de dienst
thuis houden in plaats van in het crematorium scheelt ook een hoop kosten.” Elise:

“Wat vind je belangrijk! Besteed daar je geld aan en kijk dan hoe je de rest kunt invullen.”

Klapstoelen in de tuin. Elise:“Schaam je niet om gebruik te maken van de talenten en
faciliteiten van de mensen om je heen.Is er iemand dol op taarten bakken, mogen de
klapstoelen voor de ceremonie in de mooie tuin van je buurman staan, is er een neef
met een goede geluidsinstallatie?”” Martine:“Mensen willen graag helpen, het is juist fijn
om iets te doen. Als je iemand vraagt de kaart te ontwerpen of een rouwboeket
samen te stellen met bloemen uit eigen tuin, vinden de meesten dat helemaal niet gek.
Ze voelen zich juist meer betrokken.”

Losser qua sfeer. Martine:"Bij uitvaarten waar je hulp van de mensen om je heen inschakelt
heerst een andere sfeer, losser en persoonlijker. Mensen zitten minder in de gebruikelijke
modus. Het voelt warmer aan en meer belangstellend, gelijk vanaf het moment dat iedereen
binnenkomt. De een zet een taart neer, de ander schikt bloemen. Het is meer organisch.”
Elise:"Er zijn meer punten waarmee je de kosten kunt beperken. Bijvoorbeeld de kaart
niet per post versturen, maar digitaal.” Martine:"Of geef een herinneringskaart op de

dag van de uitvaart. Dan heb je meer tijd en kun je het drukwerk online regelen.”

Weinig budget taboe. Elise:"VWe kaarten dit onderwerp aan omdat wij merken dat
weinig budget voor veel mensen nog steeds een taboe is. Ze vinden dat een uitvaart
op de traditionele manier moet. Sommigen gaan dan voorbij aan de essentie van het
samenzijn, je bent bij elkaar om stil te staan bij de overledene. Om te herinneren en
te herdenken.” Martine: "Kijk om je heen en durf te kiezen. Je kan al voordat iemand is
overleden nadenken over het vormgeven van een afscheid. Ook is het mogelijk vast
een gesprek aan te gaan met een uitvaartverzorger om samen te bespreken waar je
keuzes kunt maken om kosten te besparen.”

AFSCHEID *

AAN DE MUUR
De Haarlemse Raoul en Katja maken
stillevens met persoonlijke bezittingen die
betekenis hebben. Een herinnering aan
een dierbaar persoon, tevens een mooi
kunstwerk aan de muur. www.reliek.art

TIJDELIJK MONUMENT
De grafplank is een mooi (tijdelijk) alternatief
voor een grafsteen. Het graf is dan minder
anoniem en makkelijk vindbaar. ledere plank
is uniek en wordt gemaakt van overtollig
hout van de houtzagerij. De letters worden
handmatig met een vergrootglas door de zon
ingebrand. www.grafplank.nl

HEB JEVRAGEN AAN ELISE EN MARTINE OVER EEN UITVAART?
Je kan hart & ziel uitvaarten altijd bellen en een vrijblijvende afspraak maken.
Een eerste oriéntatiegesprek is zonder kosten.
(023) 820 0920 of kijk op www.hartenzieluitvaarten.nl.

Iy

IN EEN WOLLET)E
Wikkelgoed heeft nu ook een wade

van dikke wol. Een duurzame wade van

Nederlandse schapen die lokaal wordt

geproduceerd. De wol is stevig, dik en

bijzonder zacht, waardoor het lichaam prettig

en waardig omhuld kan worden. Naast wol
heeft Wikkelgoed ook wades van katoen,
linnen, hennep en zijde. www.wikkelgoed.nl
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