loemen

Het gebruik van bloemen bij een uitvaart is van alle tijden. In het oude Egypte werden
al bloemkunstwerken meegegeven aan de doden in het graf. Tegenwoordig is er een
keur aan bloemen. Volgens Martine en Elise van hart & ziel uitvaarten geven bloemen
eigenheid aan een afscheid.

Elise:"In de vorige eeuw gebruikten bloemisten vaak de sterk ruikende lelie om eventuele
geuren te verbloemen. Nu is er voor ieder wat wils.” Martine:“De een houdt van fresia’s,
de ander van zonnebloemen. Je kunt met bloemen zoveel zeggen. Sommige nabestaanden
kiezen voor strak gestoken rozen in een hartvorm, anderen hebben liever een kiststuk
van wilde bloemen. Bloemen bepalen mede de sfeer; je laat er iemands persoonlijkheid
mee zien.”

Losse bloemen. Elise:"'Steeds vaker staat op de rouwkaart het verzoek losse bloemen mee
te nemen. Die kunnen de genodigden in een vaas steken bij de kist of er samen met de
familie een boeket mee maken." Martine:"Al die kleuren en vormen bij elkaar is eigenlijk
altijld mooi. Dat is ook zo aantrekkelijk aan de bloemenband, een stoffen band rondom de
kist waar men in vakjes bloemen kan steken. Een bijzonder afscheidsritueel.”

(zie www.bloemenband.nl)

Bloemen staan voor vergankelijkheid. Elise:"Met bloemen geef je liefde en aandacht.

Als mensen zelf hun kist beschilderen staan er bijna altijd bloemen afgebeeld. Bloemen staan
ook voor vergankelijkheid. Bij een opgebaard lichaam of een graf zie je bloemen vergaan.
Eerst zijn ze prachtig, langzaam wordt het minder en op een gegeven moment zijn de
bloemen verwelkt. Een mooi symbool voor het leven.” Martine: "Er zijn bloemisten die samen
met de nabestaanden uit hun tuin bloemen plukken om daar een bloemstuk mee te maken.”

Bloemen rondom de kist. Elise:"Wanneer een kist of mand op schragen staat, is het mooi
om rondom bloemen op de vloer te leggen als een soort bed van bloemen. Het is ook
bijzonder als de familie er voor kiest om één soort bloemen te gebruiken, bijvoorbeeld
zonnebloemen of rozen!” Martine: “Rozenblaadjes worden regelmatig gebruikt om op

de kist te gooien voordat het graf wordt dichtgemaakt. Een mooi, zacht alternatief voor
het traditionele schepje zand.” Elise:*Als het budget beperkt is, kunnen nabestaanden
rozenblaadjes ook gebruiken om de deksel te bedekken. Dat geeft een zachte en warme
uitstraling. Met bloemen die voorafgaand aan de uitvaart gebracht zijn kun je zelf een
bloemstuk maken voor op de kist of ze tussen de plooien van een wade steken.” Martine:
"De mogelijkheden zijn legio, durf te kiezen wat past bij degene van wie je afscheid neemt.”

HEB JEVRAGEN AAN ELISE EN MARTINE OVER EEN UITVAART?
Je kan hart & ziel uitvaarten altijd bellen en een vrijblijvende afspraak maken.
Een eerste oriéntatiegesprek is zonder kosten.
(023) 820 0920 of kijk op www.hartenzieluitvaarten.nl.

BLOEMEN UIT EIGEN TUIN
Was de overledene dol op tuinieren en
had hij of zij een eigen tuin? Dan kan de

bloemist ook met bloemen uit eigen tuin een

rouwboeket maken voor op of bij de kist.
Aangevuld met groen of andere bloemen
wordt zo het bloemstuk extra persoonlijk.

AFSCHEID X

HERGEBRUIK

Grafsteen in de puinbak? Pijnlijk en absurd!
Toch is dit meestal de praktijk wanneer

een graf wordt geruimd. Monumentalista
redt grafstenen en maakt er kandelaars van.
Wil je tips om van een grafsteen kandelaars
te laten maken voor jou en je familie?

Kijk op www.monumentalista.com

DUURZAAM

Langer genieten van een rouwboeket?
Mother Nature maakt naast stukken van
verse bloemen ook prachtige boeketten
van droogbloemen. Na de uitvaart kun je
het stuk meenemen en er nog lange tijd
van genieten.
www.bloemenwinkelmothernature.nl
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