Oorlogsverhalen van ouders en grootouders verteld door hun kinderen en kleinkinderen.
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Mirjam Vrees, dochter van Haarlemse verzetsstrijder Netty Offers, deelde tijdens het

herdenkingsconcert 4 mei haar verhaal over (on)vrijheid.

Onderstaande publicatie is tot stand gekomen in samenwerking met Bevrijdingspop Haarlem.

Antoinette (Netty) Mulder-Offers.

Op Bevrijdingspop
citeerde Mirjam Vrees
uit de dagboeken

die haar moeder
tijdens de Tweede

Wereldoorlog bijhield.

Mirjam’s moeder; Antoinette 'Netty’ Offers,
was vorig jaar een van de nieuwe namen in
de Corridor van de Vrijheid, banieren met
daarop namen van bekende en onbekende
mensen die worden herdacht.

Op de eerste pagina van een van Netty's
dagboeken staat in grote letters ‘Cedo
Nulli":‘lk wijk voor niets en niemand’, een
motto van Erasmus.Volgens Mirjam is dat
altijd de levenshouding van haar moeder
geweest. Mirjam wil graag het verhaal van
Netty uitdragen én de oorlog in Oekraine
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erbij betrekken.Cedo Nulli slaat ook op

Oekraine, het volk, het leger en de president.

Onverzettelijk tonen ze zich. Ik begon mijn
speech met het voorlezen van de alinea
waarin mijn moeder schrijft:'Op 16 februari
1943 is Charkov, een stad in Oekraine
gevallen, de Russen hebben de stad bevrijd'.
Toen ik dat recent las, werd ik even stil.
Het is toch ongelooflijk, ze worden nu
door diezelfde Russen aangevallen.”

‘Ik ben trots
en emotioneel
als ik uit haar
dagboeken citeer’

“Vrijheid 1s niet
vanzelfsprekend...

dat blijkt wel weer door de oorlog in Oekraine’

Beide ouders van Mirjam namen tijdens de
Tweede Wereldoorlog deel aan het verzet.
Ze hebben elkaar daar zelfs leren kennen,
zijn verliefd geworden en in 1948 getrouwd.
Vanaf mei 1941 hield Netty dagboeken bij
waarin ze dagelijks haar leven tijdens de
oorlog beschreef. Achthonderd pagina’s

met knipsels, pamfletten en handgeschreven
teksten. Ze beschrijft wat ze meemaakte

als koerierster; over haar deelname aan

de Spoorwegstaking van 1944 en over de
Binnenlandse Strijdkrachten waar ze zich bij
had aangemeld. Ik ben blij met de erkenning
die er nu is voor wat mijn moeder in de
oorlog gedaan heeft. Ze was een bescheiden
vrouw. Het maakt me trots om uit haar
dagboeken te citeren, maar het raakt me
ook. Ik kan er heel emotioneel van worden,
de oorlog zit ook een beetje in mij. Het is
belangrijk dat deze verhalen verteld blijven,
zodat iedereen ervan weet en ik doe dat
graag. Al 77 jaar leven we in vrijheid. Een
prachtig gegeven, maar niet vanzelfsprekend.
Dat zien we wel in Oekraine.”

De dagboeken van Netty.

Rechtsonder Netty Offers, 1941.
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Tekst: Meta van der Meijden.



