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HRLM ZHRLM Z

Als kind speelde hij altijd buiten en 
was gefascineerd door de planten en 
dieren om hem heen. Achterhoeker 
Falco Bloemendal groeide op midden 
in de natuur. Hier in Haarlem houdt 
hij bijen op een strook grond in de 
Waarderpolder. Als columnist van 
HRLM Z (zie pagina 25) beschrijft 
Falco het wel en wee van de natuur 
op dit industrieterrein. 

Falco: “In de stad leven meer insecten dan op het platteland, dat weten 
veel mensen niet. We hebben hier parken, tuinen en balkons met 
bloemen. Op het plattenland gebruiken ze bestrijdingsmiddelen en er 
wordt vaak gemaaid. In de Waarderpolder is veel groen tussen het beton 
te vinden, daar is zoveel moois over te vertellen. Er leven bijen, padden, 
konijnen, vossen en vogels. De Veerplas zit vol leven, net als de slootjes  
en bermen.” 

Wat boeit je zo aan de natuur? “Met name de kleine natuur om ons 
heen fascineert me. Ik geniet van ieder insect, ieder vliegje of vlinder. 
Het functioneert allemaal, echt ingenieus. Of een zaadje waar met 
water en zonlicht een plantje uit groeit. Dat is toch waanzinnig? Kleine 
dingen maken het leven mooi. Daarom vind ik bijen ook zo bijzonder. 
In een bijenkast zitten zo’n 17.000 bijen, ze hebben elkaar nodig om te 
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‘De Waarderpolder is een verdomd mooi stukje Haarlem’
FALCO BLOEMENDAL

overleven. Een bijenvolk is één geheel met allemaal individuen.  
Einstein zei ooit: ‘Zonder de bijen geen mensen’. Imkeren is echt 
een passie van me, het geeft me rust als ik met de bijen bezig ben, 
telefoon uit en genieten. Dat het nu heel slecht met de bijen gaat, is 
een indicatie voor de gesteldheid van andere insecten. De bij is het 
enige landbouwinsect dat we hebben; ze krijgen voer, medicijnen en 
een huisje. Dat krijgen andere insecten niet.”
Falco was als jonge natuurliefhebber lid van de Nederlandse 
Jeugdbond voor Natuur. Later studeerde hij Cultuur en Milieuchemie, 
een opleiding om bodemvervuiling te onderzoeken. Daarnaast werkte 
hij in de horeca als souschef met acht man in de keuken. Uiteindelijk 
boeide hem dat meer dan ‘potjes met zand vullen en kijken of het 
vervuild is’. 

Wat vind je ervan om columnist te zijn voor HRLM Z? “Ik vind 
de natuur heel fascinerend; als je het kan combineren met het 
zakelijke, dan heb je goud in handen. Ik vind het een uitdaging om  
in mijn column het belang van die combinatie te laten zien.”

Pas je die combinatie ook toe in je eigen leven? “Als bedrijf kun  
je rekening houden met het milieu en een bijdrage leveren aan  
het behoud daarvan. In mijn tijd bij de Stayoke (als hostelmanager 
- red.) heb ik de chemische schoonmaakmiddelen vervangen door 
biochemische. Die middelen kun je bij wijze van spreken opdrinken. 
Ze zijn duurder, maar leveren wel een bijdrage aan het milieu. 
Bovendien hadden we geen last meer van glaserosie en fruitvliegjes. 
Uiteindelijk is het economisch gunstiger om die producten te 
gebruiken. Houd me ten goede, ik ben geen geitenwollensokkentype. 
Ik ben juist heel wars van dat soort mensen; die slaan altijd zo door en 
vinden niets goed. Met zo’n houding bereik je niets. Wat mij fascineert 
is hoe je milieuvriendelijke ideeën kunt inpassen in de bedrijfsvoering. 
Als bedrijven er geen geld mee kunnen verdienen, doen ze het niet. 
Dus moet je duurzaam ondernemen zonder daarbij het economisch 

belang uit het oog te verliezen. Neem het LED-lampje: in aanschaf 
duurder, maar binnen een jaar heb je het terugverdiend en het 
lampje gaat wel tien jaar mee.”

Er is dus nog hoop voor deze aarde? “Nou, de wereld moet nu 
wel echt verduurzamen. Zeker als je nagaat dat de insecten met 
zeventig procent zijn afgenomen in de afgelopen vijfentwintig jaar. 
Dat vormt een groot probleem. Als we zo doorgaan, blijft er weinig 
over. Maai dus het strookje groen voor de deur niet plat, maar laat er 
een bloemenperkje groeien voor de insecten. Die worden gegeten 
door de vogels en die weer door andere dieren. We kunnen klein 
beginnen, maar als we allemaal meedoen, kan het groot worden.”

Wat heb jij met de Waarderpolder? “Toen we op zoek waren  
naar een locatie voor beginnende imkers, wees Ruud Meijer 
(ambtenaar gemeente Haarlem - red.) mij op een plek onder 
de windmolens in de Waarderpolder. Een strook grond waar 
ze niet veel mee konden, het is nooit bebouwd omdat daar de 
rugstreeppad verblijft, een zeer zeldzaam diertje. Helaas werd er  
ook een hoop bedrijfsafval neergegooid en het onkruid tierde welig. 
Wij als imkers onderhouden het nu samen met Spaarnelanden, 
zij zijn heel bewust bezig en gebruiken geen gif meer als 
bestrijdingsmiddel. Het is een speciaal ingericht gebied geworden 
met aangelegde poeltjes. Wij houden bij of bepaalde planten niet 
de overhand krijgen, zodat er voldoende bloemen overblijven voor 
onze bijen. Gelukkig houden tegenwoordig meerdere bedrijven in  
de Waarderpolder zich met het milieu bezig. Intos heeft bijvoorbeeld 
een bijenkast voor ons ontworpen en het gebouw van jingle-fabriek 
Top Format is qua energievoorziening volledig ‘nul-op-de-meter’,  
ze wekken hun eigen energie op en hebben warmtewisselaars. 
Als je de polder inrijdt, zie je echt dat dit een verdomd mooi 
industrieterrein is. De Waarderpolder heeft niet voor niets allerlei 
prijzen gewonnen!”

‘Einstein zei ooit: “Zonder de bijen geen mensen”’


